
Geheimschrift 

…………………………….…………………………………………………………… 

 

 

Noorderlicht puzzel 

Zoek de woorden. De overgebleven letters vormen een zin. 

 

 

PS; op de website van de kerk is dit boekje ook te vinden.. 

HOI JONGENS EN MEISJES! 

Vandaag is het 

 
 

Dat betekent dat er in de kerk na de zomervakantie weer allemaal 

dingen gaan starten. Zo gaan bijvoorbeeld de bijbelklassen en 

Go4You binnenkort weer beginnen. Daar gaan we vandaag voor 

bidden: we vragen GODS ZEGEN over het nieuwe seizoen. 

 

In dit tasje zit een mooie kiezelsteen. Heb je hem 

al gezien? We willen met zoveel mogelijk mensen uit 

de kerk een mooi kunstwerk maken van kiezelstenen. 

Het steentje mag je mee nemen naar de kerk. In de 

hal liggen nog meer stenen klaar, zo kan iedereen 

zijn eigen steentje op het kustwerk plakken.  

 

Al die stenen zijn verschillend. De ene is grijs, een 

andere is wit…. Ze kunnen verschillen van kleur, 

vorm en grootte. 

 

Wij mensen zijn ook allemaal verschillend. 

Niemand is hetzelfde. De een kan heel mooi 

zingen, de ander kan heel goed helpen. Weer een 

ander is sportief of houdt heel veel van lezen. 

En zo kun je nog veel meer verschillen 

bedenken…  

En al die verschillende mensen zijn samen één 

kerk. Gelukkig dat we niet allemaal hetzelfde 

zijn. Zo kunnen we elkaar helpen. Wat de één 

niet zo goed kan, kan een ander misschien juist 

wél heel goed! 



Vandaag wordt Tobian Welleweerd gedoopt. 

En vorige week werd Daan Valentijn gedoopt. 

Ook deze kleine jongetjes mogen bij Jezus horen. 

Hij houdt van hen en zal voor hen zorgen! 

 

 

Door Corona mochten we de afgelopen tijd 

niet allemaal tegelijk naar de kerk. Dat is jammer. 

We zijn blij dat er nu weer meer mensen in de kerk mogen komen. 

Daar willen we God voor danken vandaag! 

 

 Vind je weg naar de kerk.. 

 

 

GOD 


