
Verbondenheid 
Gespreksvragen bij de preek over 1 Korintiërs 3: 9b-17 

 

1. “Daar sta je dan …” Zo begon de preek n.a.v. het beeld van het bouwwerk waar het vuur 

overheen gaat. Wat roept dit bij jou op als je over dit beeld nadenkt? 

 

 
 

2. Welke dingen heb je uit de preek opgepikt die je met de anderen zou willen delen? 

 

3. Bespreek samen de vraag die tijdens de preek werd gesteld: 

Hebben wij in onze geloofstraditie de eenheid en verbondenheid niet te exclusief gezocht in 

het hebben van dezelfde standpunten over allerlei zaken? 

 

4. Lees samen nog eens 1 Korintiërs 3: 9b-17 (of een groter gedeelte) en bespreek met de preek in 

het achterhoofd de volgende vragen:  

a. Is het mogelijk voor ons om precies te weten hoe God wil dat we bouwen? 

Denk aan concrete kwesties als man/vrouw, IVF, echtscheiding, homoseksualiteit 

b. Hoe voorkom je dat je alles gaat relativeren (‘het is immers gebouwd op het 

fundament’)? 

c. Ervaar je, zoals in de preek werd gezegd, ook een stuk ontspanning door dit gedeelte? 

d. Wat leren we van dit gedeelte in het kader van ‘verbondenheid’? 

 

5. Wat je verder maar bespreken wilt … 

 

 

PS: wil je iets uit de bespreking delen? Tips over waar het in volgende themapreken over zou kunnen 

gaan? Mail het naar onze dominee: dsmvanloon@gmail.com. 


