
Werkblad – “We horen bij elkaar” 
 
 
 
Wat fijn dat jullie vandaag weer meedoen! Ken je dat 
liedje “Dit is m'n hand en dat m’n voet”? Je hoort het 
straks. En daar gaat het vandaag over in kerk. We lezen 
erover in de Bijbel en de dominee vertelt erover in de 
preek.  
 
 
Wie zijn volgens Paulus de handen, de voeten, oren, ogen enzovoort?  

 (kijk anders even naar de kleurplaat op de volgende bladzijde 😊) 

Van wie is het lichaam waarmee we vergeleken worden? 

Welk deel van het lichaam zou jij zijn en waarom? 

 

 

Woordzoeker 

V N E R N E R A H V 

N E E B K U J A O B 

H E B P O N D E O D 

A E R S U E T T N M 

R N E O R E T N N T 

T B E S N E H E E G 

M E U R N E G D P A 

O N L I E O K N P A 

N E A A K I R A I M 

D N N E U S N H L V 
 

Oplossing: 

                    
 

  

ADERS 

BENEN 

BOTTEN 

BUIK 

HANDEN 

HAREN 

HART 

HEUPEN 

JUKBEEN 

LIPPEN 

MAAG 

MOND 

NEUS 

NIEREN 

OGEN 

OREN 

VINGERS 

VOETEN 

 

Datum: 

Dominee: 




