
Verbondenheid 
Gespreksvragen bij de preek over 1 Korintiërs 12. 
11 oktober 
 
1. Zie het plaatje hieronder. Tijdens de preek werd gevraagd: wat zie je, welke gedachten roept dit 

bij je op? Deel deze gedachten met elkaar. 

 
 

2. Welke dingen heb je uit de preek opgepikt die je met de anderen zou willen delen? 
 

3. Lees samen 1 Korintiërs 12 (of in ieder geval vers 12-27).  
a. Vertel elkaar wat je erin aanspreekt of lastig vindt. 
b. Sta een poosje stil bij vers 22-25 en probeer dat eens concreet voor je te zien. 
c. Praat eens met elkaar door over vers 26: herkenbaar? 
Hoe kunnen we vs. 22-26 in het algemeen en in het bijzonder in de corona-crisis vormgeven? 
 

4. Hoe verbonden voel jij je met het lichaam? Wat maakt dat je je (niet) zo verbonden voelt? 
Wat kun je in dit verband met de in de preek vertelde anekdote over Yasser? 
 

5. Hieronder zie je nog een tweede plaatje. Vergelijk de twee plaatjes eens met elkaar en bespreek 
wat dit oplevert. 

 
6. Wat je verder maar bespreken wilt … 
 
 
PS: wil je iets uit de bespreking delen? Tips over waar in volgende themapreken over zou kunnen 
gaan? Mail het naar onze dominee: dsmvanloon@gmail.com. 


